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Wat staat er op de                               

kalender 

6 maart | GEEN scouts  

it weekend gaat de leiding op weekend om jullie onvergetelijke kamp 

te plannen! Jullie kunnen vandaag dus genieten van een ontspannende 
en hopelijk zonnige zondag! Geniet maar van de laatste dag van de 

krokusvakantie, want morgen gaan jullie terug naar school! ☺ 

 

26 & 27 maart | Spaghettidag  

e kent het wel: je hebt honger, maar geen zin om te koken! Wel, dit 
weekend heb je dit probleem een keer niet! Zaterdag 26 en zondag 27 
maart zijn jullie namelijk welkom op de Scouts om opnieuw van onze 

overheerlijke spaghetti te komen genieten! Er zullen ook croques en 
dessertjes aanwezig zijn! Informatie over de inschrijvingen komt nog!  
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Wat doen de                                  

kapoenen 
Zondag 6 maart  

Vandaag is het geen scouts. De leiding gaat op weekend om jullie onvergetelijke 

kamp te plannen, organiseren…  

 

Zondag 13 maart 

Kohola: Weet je waar ik nu eens zin in heb? 

Kangeroe: Oh, nee! Zeg het eens! 

Kohola: Spek met ei, hmmmm 

Pinguin: OOOH ik kan dat kei goed maken! Ik ben een pro chef hehe 

Brulaap: Ik kan dat beter Pinguin nanananana 

Pinguin: Dat zullen we dan wel eens zien deze zondag!!! 

 

Neem allemaal je gamel en bestek mee + eten dat je zelf gaat koken op het 

vuur, drinkbus, beetje hout is ook altijd handig (optioneel) 

 

Zondag 20 maart 

+   + ER + SPEL 
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Zondag 27 maart

Wilden jullie altijd al eens laten zien aan jullie mama of papa hoe het er aan 

toe gaat op de scouts? In plaats van elke zondag uit te leggen wat je allemaal 

gedaan hebt, kunnen ze het nu eens zelf meemaken, OMG!!! 

 

Neem allemaal jullie mama en/of papa mee naar de scouts vandaag en dan 

zullen we hen eens laten zien hoe het er aan toe gaat bij ons hihi 

 

 

 



Wat doen de                                  

welpen 

Zondag 6 maart  

Vandaag is het geen scouts. De leiding gaat op weekend om jullie onvergetelijke 

kamp te plannen, organiseren…  

 

Zondag 13 maart 

Eten jullie graag mc donalds? Of burger King?  

Vandaag gaan we zien wie onze echter hamburger experts zijn!       

 

 

Zondag 20 maart

 

YES het is weer zover... We gaan weer op 

WELPENWEEKEND!  

Jullie ontvangen snel meer informatie! 

 

 



Zondag 27 maart

Wie kan zich vandaag tot opperwelp kronen en vervolgens iedereen tot zijn 

slaaf maken?  Smeer allemaal jullie armen en benen maar in want jullie gaan 

het nodig hebben!!! 



Wat doen de                                  

woudlopers 

Zondag 6 maart  

Vandaag is het geen scouts. De leiding gaat op weekend om jullie onvergetelijke 

kamp te plannen, organiseren…  

 

Zondag 13 maart 

 

Pieter is zijn paard kwijtgespeelt. Breng dus allemaal je tofste voertuig op 

wieltjes mee zodat we Pieter uit de nood kunnen helpen. 

 

Zondag 20 maart

Dit weekend gaan we op spetterend weekend. Ga je graag mee? Stuur dan 

een mailtje naar toon-marien@hotmail.com of een berichtje naar 0499725539. 

 

mailto:toon-marien@hotmail.com


Zondag 27 maart

 

Wij zijn op zoek naar de beste, snelste, behendigste, kortweg de alleskunner!!! 

  



Wat doen de                                  

sioux 
Zondag 6 maart  

Vandaag is het geen scouts. De leiding gaat op weekend om jullie onvergetelijke 

kamp te plannen, organiseren…  

 

Zondag 13 maart 

Geef me een C, geef me een H, geef me een I, geef me een R, geef me een O 

en wat krijg je dan...  

Beetje niks doen en wa frieten eten  

(Neem 5 euro mee      )  

 

Zondag 20 maart

We gaan op rechtendorenpad, wie gaat er mee?  

Jihaaaa! 

Okay, let’s go!! 

We komen aan een berg 

We kunnen er niet onder  

We kunnen er niet door 

We kunnen er niet langs 

We moeten eronder, we moeten erdoor en we moeten erlangs!  

 



Zondag 27 maart

 

 

  



Wat doen de                                  

orion
Zondag 6 maart  

Vandaag is het geen scouts. De leiding gaat op weekend om jullie onvergetelijke 

kamp te plannen, organiseren…  

 

Zondag 13 maart 

 
 

Vandaag testen we jullie skills. Sjorren zullen we leren!  
 
 

 

 



Zondag 20 maart 

 
 

Waar en hoe zullen we vandaag belanden? Wij zijn alvast zeer benieuwd!  

 

 

Zondag 27 maart

Thee zullen we drinken, zeven dagen lang. Thee zullen we drinken wat een 

dorst!  
  



Wat doen de                                  

givers
Zondag 6 maart  

Vandaag is het geen scouts. De leiding gaat op weekend om jullie onvergetelijke 

kamp te plannen, organiseren…  

 

Zondag 13 maart 

Na de olympische winterspelen gaan wij ons al voorbereiden op de 
zomerspelen. Jullie zijn vandaag de olympische kampioenen in het 

outdoorvijfkamp.  
(verspringen, speerwerpen, 200 m, discuswerpen en 1500 m.)  
 
 

Zondag 20 maart

 

 

 

van de dag  

  

 

 

 

 

 



Zondag 27 maart
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Wat doen de                                  

jins
Zondag 6 maart  

Vandaag is het geen scouts. De leiding gaat op weekend om jullie onvergetelijke 

kamp te plannen, organiseren…  

 

Zondag 13 maart 

 

Vandaag hebben we een geldactiviteit, een stapje dichter bij geweldige m 

 

 

 

 

 



Zondag 20 maart

Bedelen is aalmoezen vragen om in het levensonderhoud te voorzien. 

Bedelaars zijn vaak mensen met weinig geld of inkomen die bijvoorbeeld 

dakloos zijn en op straat leven (zwervers) en door te gaan bedelen een beetje 

geld kunnen verdienen voor hun levensbehoeften.[bron?] 

Bedelen wordt, hoewel vaak gezien als ongewenst, veelal stilzwijgend 

getolereerd. In de meeste religieuze en spirituele traditie wordt het als een 

deugd gezien om aan de armen te geven. In het Verre Oosten bestaan 

bovendien zogenaamde bedelmonniken, zij die spiritualiteit zoeken door een 

leven zonder geneugten. Er zijn ook bedelorden in de christelijke traditie. 

 

Zondag 27 maart

Deze twee kabouters voorzien vandaag een volwaardige werking! 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dakloze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dakloze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bronvermelding#Bron_gevraagd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bhikkhu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedelorden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijk


Wat doen de                                  

pixies
Zondag 6 maart  

Vandaag is het geen scouts. De leiding gaat op weekend om jullie onvergetelijke 

kamp te plannen, organiseren…  

 

Zondag 13 maart 

Vandaag gaan we ontdekken wie de echte criminelen zijn van de groep.  

 

 

Zondag 20 maart 

 

Gitte en Bauke gaan de leidster in hun 

naar boven halen. Zij zullen de nieuwe 

leiding van de Pixies zijn voor de dag. Wij 

zijn al benieuwd!!  

 

 



Zondag 27 maart 

De leiding had nog eens zin in de originele pleinspelen!  

 


