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C A R P E    D I E M  
S  C  O  U  T  S 



WAT STAAT ER OP DE

K A L E N D E R
Januari | Gelukkig Nieuwjaar

Ook wij, Scouts Carpe Diem Arendonk willen jullie een heel fijn 2023 wensen. Wij hopen op
een nieuw jaar vol leuke scoutszondagen!

Januari | Jins in de leiding

De scouts is niet het enige wat onze enthousiaste leiding bezighoudt. Jullie leiding studeert
tijdens de week ook nog eens! Maar in januari nog net iets harder dan anders, want de
examens komen eraan! Gelukkig kunnen onze Jins ons uit de nood helpen. Zij staan de hele
maand januari mee in de leiding! Je gaat dus een paar nieuwe gezichten zien in je
leidingsploeg…



Even lezen…
Wat is Trooper juist?

Via de site van Trooper kan je surfen naar de website van bijvoorbeeld bol.com (LET OP:
hiervoor dien je eerst naar de Trooper site te gaan en via daar door te klikken naar bv.
Bol.com of andere online webshops). Hier kan je dan je online bestelling plaatsen en je
gekozen vereniging krijgt hier een procentje op (hiervoor betaal je niet extra). Zo kan je onze
scouts doorheen het jaar ook nog extra steunen :)).



Wist je dat…

De Givers deelnemen aan een mooimakers actie? Maar wat doen we juist?

Eén keer in de maand gaan de Givers op stap en ruimen zoveel mogelijk afval op.

Ook denken we samen na hoe we de scouts zo milieuvriendelijk kunnen houden en hier

vragen wij jullie hulp voor: we vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van drinkbussen

en geen plastic flesje. Een klein gebaar, maar met een groot resultaat (vergeet ook zeker

geen naamlabel).

Zijn jullie benieuwd hoe de Givers het er vanaf brengen? Volg dan zeker ons

Instagram-account: giverscarpediem



WAT DOEN DE

K A P O E N E N
ZONDAG 8 januari

“Ik word de baas van de wereld, de baas van het heelal en iedereen zal moeten doen wat ik
bevelen zal.” De baas van de wereld is misschien net iets te hoog gegrepen, maar één van
jullie kan misschien wel baas van de kapoenen worden.

ZONDAG 15 januari

Ik ga op reis en ik neem mee… Best heel veel ondergoed want we gaan een reis rond de
wereld maken.



ZONDAG 22 januari

We gaan vandaag gewoon lekker niks doen. Een beetje slapen en frietjes eten. Eigenlijk zoals
een dagje bij de Chiro.

ZONDAG 29  januari

Wie van jullie kan er de beste prijzen uit halen? Dat gaan we vandaag merken.



WAT DOEN DE

WELPEN
ZONDAG 8 januari

We spelen een spel vandaag…

https://youtu.be/2pyDKu0gOS4

ZONDAG 15 januari

Laat zien dat je een echte scout bent, we bouwen vandaag onze droom sjorring.

https://youtu.be/2pyDKu0gOS4


ZONDAG 22 januari

Wie geraakt er het best van punt A naar punt B? Pas op dat de politie je niet te pakken
krijgt!!!

ZONDAG 29  januari

Heeft het een staart? Heeft het vier poten? Heeft het vlekken? Rara, weet jij wat het is?



WAT DOEN DE

WOUDLOPERS
ZONDAG 8 januari

Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

Hopelijk kunnen jullie dit mysterie oplossen.

ZONDAG 15 januari

Waar gaat dat allemaal heen?? Vandaag gaan we ons voorbereiden voor 2-daagse, dus trek
allemaal je wandelschoenen aan!

ZONDAG 22 januari

Breng allemaal je ladder maar mee, zodat wij
kunnen zien wie als eerst naar de top stijgt.

ZONDAG 29  januari

Doe allemaal een witte t-shirt aan zodat we
goed kunnen zien wie hier niet kan mikken.



WAT DOEN DE

SIOUX
ZONDAG 8 januari

De sterksten zullen winnen vandaag!

Maar wacht, met een goede tactiek kan je ook ver komen.

Wie zal het halen, de sterkste, of de slimste?

ZONDAG 15 januari

Vandaag gaan we nog eens een echte scoutswerking hebben! Zie dat jullie bereid zijn om vuil
te worden, want het kan er nog al eens ruw aan toe gaan!

ZONDAG 22 januari

Aap: Welke dag is het vandaag?

Nina : Vandaag.

Aap: Ah, mijn favoriete dag!

ZONDAG 29  januari

Van Afrika tot in Amerika van de

Himalaya tot in de woestijn!

PS kom vandaag met de fiets!



WAT DOEN DE

ORION
ZONDAG 8 januari

Door al het illegale vuurwerk dat op 1 januari is afgeschoten gaan we vandaag lopen van de
politie …

ZONDAG 15 januari

ZONDAG 22 januari

Één voor allen, allen voor één!!! Wij Orion strijden voor elkaar!

ZONDAG 29  januari

Vandaag veroveren we de wereld, of toch een klein stukje: het Congobos. Zorg dat je paraat
staat!



WAT DOEN DE

GIVERS
ZONDAG 8 januari

Broeder jacobs broeder jacobs, wss slaapt hij nog, wss slaapt hij nog!

Wij verwelkomen vandaag een nieuwe leider omdat Kaat niet naar de scouts wil komen…
(boe voor Kaat). Hoi Felix.

Vandaag spelen we iets met hamburgers. Zin in!

ZONDAG 15 januari

Kaat is er weer niet vandaag… Boe voor Kaat! Hoi Flor



ZONDAG 22 januari

Vandaag gaan we sporten, zonder Kaat wel is waar. Zou Kaat ooit nog terugkomen?!

ZONDAG 29  januari

KAAT IS TERUG!!!!!!!!!


